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Het Verzamelhuis nodigt u van harte uit om op vrijdag 20 oktober om 
16:30 uur de opening bij te wonen van de tentoonstelling

Anthonie Waterloo (1609-1690) was een reislustig Nederlands kunste-
naar, die vooral bekend is om zijn prentkunst. Deze tentoonstelling 
geeft een representatief beeld van een kunstenaarsleven in de Gouden 
Eeuw. Zijn subtiele weergave van bomen, verschieten en bossen in een 
prachtige lichtbehandeling maakt zijn werk tot een lust voor het oog. 
Niet voor niets werd zijn werk in de 18de eeuw hoger gewaardeerd 
dan dat van Rembrandt.

Bij de tentoonstelling verschijnt een handgebonden boek in een oplage 
van 20 (Uitgeverij Kalamiteit, 44 pagina's, 25 x 20 cm, zeefdruk icm 
laserprint). Het boek kost 45,– en is te verkrijgen in Het Verzamelhuis.

Naast werk van Anthonie Waterloo zijn er landschappen te zien van 
Jurgen Jasper (1978) en Jan Radersma (1948).

De tentoonstelling wordt geopend door Han Steenbruggen (directeur / 
conservator bij Museum Belvédère) op vrijdag 20 oktober om 16:30 uur. 
U bent van harte welkom.

Data en openingstijden
Vrijdag 20 oktober tot en met zondag 22 oktober van 10:00 tot 17:00 uur. 
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Anthonie Waterloo. Elia gevoed door de raven, ets, ca. 1652.<
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